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Reporter - Caroline

Kunst in zich(t)

Herinner je je nog het eerste beeld dat je verkocht hebt?
Ja, dat was in Brugge, bij mijn eerste tentoonstelling.
Het was het beeld van een kleine vioolspeler. Ik heb nog
een foto waar ik op sta met de cheque in de hand. Die
eerste verkoop raakte me, want ik geloofde toen zelf niet
in mijn kunnen. De tentoonstelling was er gekomen op
initiatief van een kennis die een juwelierszaak had in
Brugge. Hij zag dat ik mannetjes van koper had gemaakt
en zei: “Ik stel u gratis mijn zaak ter beschikking voor
een tentoonstelling.” Hij heeft zelfs voor affiches
gezorgd. Het is dankzij hem dat ik mijn werkstukken ben
beginnen verkopen. Hij geloofde er echt in. Later was er
dan nog iemand uit Frankrijk die interesse had in mijn
werk en zo heb ik verschillende tentoonstellingen gedaan
in Frankrijk.

Wie zijn je klanten?
Dat kunnen bedrijven en gemeentes zijn, maar vaak zijn
het particulieren. Ik heb bijvoorbeeld een beeld gemaakt
voor de tuin van de buur van Urbanus, in Tollembeek.
Als de beelden buiten staan wil ik goed weten hoe de
omgeving er uitziet: is er een groene haag als
achtergrond of niet? Ik maak ook beelden die als fontein
dienen. Je moet goed nadenken over de hoogte van de
waterval. Als je onder de 15 cm blijft, klinkt het water als
"muziek".

Het is me al opgevallen dat je vaak vogels maakt. Is
daar een reden voor?
Ah, maar dat is omdat ik altijd al heb willen vliegen. Wie
droomt er nu niet van om te kunnen vliegen? Ik maak de
beelden ook altijd luchtig. Ik wil niet dat ze volledig
gesloten zijn. Er moet een mate van transparantie in zijn.
Dat is heel belangrijk voor mij, dat het er licht door kan
schijnen.

En hoe begin je aan zo’n beeld?
Soms maak ik een schets en soms begin ik er direct
aan. Het kan zijn dat ik aan een ontwerp begin met het
idee om een krokodil te maken, maar dat het uiteindelijk
een olifant wordt. Dat is het leuke eraan, het is altijd een
verrassing. Je moet wel weten wanneer je moet
stoppen, want je weet wat ze zeggen “trop is te veel”!
(lacht)

Was beeldhouwwerken jouw beroep of hobby?
Oh neen, het is gewoon een hobby. Een dure hobby! Met
het geld dat ik verdien, koop ik opnieuw koper aan voor
een volgend kunstwerk.

Het doel is om verder te kunnen werken en mijn facturen
te kunnen betalen. Zo’n metalen plaat is direct 450 euro
he. Ik produceer nu wel iets minder aangezien het fysiek
zwaar werk is. Bovendien is het atelier niet verwarmd en
in de winter is dat niet aangenaam.

Is er een bepaald kunstwerk dat meer voor jou betekent
dan een ander?
Ja, iets van lang geleden! [staat op en gaat het beeldje
halen] Ik heb dit nooit willen verkopen. Het is een beetje
een zelfportret: ‘Miro die wat gedronken heeft en die zijn
snavel niet kan houden’. (lacht) Toen ik hem maakte,
wist ik dat het in de familie moest blijven.

Heb je nog een bepaald doel voor ogen?
Neen, niet echt, als ik af en toe een bestelling krijg, ben
ik al tevreden. Ik heb wel spijt van iets! Ik heb ooit de
kans gekregen om een ontwerp te maken voor de stad
Halle. Ze wilden een kunstwerk plaatsen aan de rotonde
aan het Bevrijdingsplein. Ik wou iets maken met
betrekking tot de bevrijding van Halle door de
geallieerden. Ik heb toen een poort van zo’n 5 meter
bedacht met zichten op de verschillende wegen. De
poort zou wat scheef staan en gaten hebben, alsof ze
doorboord zou zijn door kogels. Ik mocht mijn idee
voorstellen aan het schepencollege. Ze waren mee met
mijn verhaal totdat ik zei dat in de gaten van de poort
misschien duiven zouden gaan zitten. Daar waren ze niet
zo’n voorstander van. Twee jaar later is de mast als
kunstwerk geplaatst op de rotonde… Daar heb ik toch
wel spijt van.

Heb je een tip voor iemand die wilt starten met kunst?
Er is vandaag veel concurrentie in de kunstwereld. Je
moet dus vooral in jezelf geloven en wat geduld hebben.
De erkenning zal wel komen.

Sluitingsdagen

Maandag 31 maart vanaf 12u (carnaval)
Maandag 21 april (paasmaandag)
Donderdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
Vrijdag 2 mei
Donderdag 29 mei (OLH Hemelvaart)
Vrijdag 30 mei

Dienstverlening WPZ

Vandaag zijn we op bezoek bij Miro, huurder van Woonpunt en kunstenaar in de Zennevallei. Vragen stellen hoeft
niet, Miro begint spontaan en enthousiast te vertellen over zijn passie: het vervaardigen van koperen
beeldhouwwerken. Hij doet dit met zijn hamer, maar vooral ook zijn hart.
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Openingsuren

Je kan langskomen zonder afspraak op
volgende momenten:

Dinsdag: 9u tot 13u
Woensdag: 12u tot 16u
Donderdag: 9u tot 13u

Als je op die momenten niet kan, kan je
nog altijd op afspraak komen.

We zijn ook steeds telefonisch
bereikbaar:
Maandag tot donderdag van 9u tot 16u
Vrijdag van 9u tot 13u

Hoe ben je precies begonnen met het maken van
beeldhouwwerken?
Ik heb altijd al interesse gehad in het bewerken van
metaal. Ik had dat in mijn kindertijd gezien, mijn vader
werkte met ijzer. Het is voor mij echt van start gegaan
bij een toevallige ontmoeting in Brussel. Ik leerde een
goudsmid kennen die een eigen atelier had. Ik ging na
mijn werk naar zijn atelier om bij te leren. In het begin
maakte ik juwelen, dan kleine beelden en dan later veel
grotere beeldhouwwerken.

Waarom die overgang van juwelen naar beelden?
Een juwelier herken je aan zijn handen: hij heeft platte
vingers om de juwelen goed vast te kunnen houden. Ik
heb dat niet en bovendien is juwelen maken vermoeiend
voor de ogen. Ik ben dus van schaal veranderd, maar de
techniek blijft dezelfde: kloppen op metaal totdat het de
gewenste vorm krijgt. Ik werk nu met grote platen van
koper die ik vervorm met speciale hamers. Ik maak
verschillende stukken die ik dan aan elkaar las met
koper en zilver. Ik doe dat nu in een atelier in Lot. Het is
wat klein, maar het is oké, ik ben ook klein (lacht).

De beeldhouwwerken van Miro beelden vaak vogels uit.

Wist je dat ?

Nieuws van WPZ
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Wist je dat ?
TV-tip: Kunnen we overeenkomen?
Samenleven is niet altijd eenvoudig. We leven in België dicht op elkaar en kunnen soms wat last ondervinden van de buren.
In het programma "Kunnen we overeenkomen?" probeert Britt Van Marsenille mensen met elkaar te laten spreken.
Dat kan vaak al de eerste stap zijn in het oplossen van kleine ergernissen!

Het programma is niet meer te zien op TV, maar je kan de 6 afleveringen nog steeds bekijken via VRT MAX. Dat is het gratis
audio- en videoplatform van de VRT.

Wij hebben het programma alvast bekeken en onthouden:

• Je buur beseft niet altijd dat zijn/haar gedrag voor overlast zorgt. Praten met elkaar is nodig!
• Iedereen heeft zijn verhaal of reden om iets te doen. Het is belangrijk om begrip te tonen voor elkaar.
• Als je elkaar blijft verwijten en oude problemen niet los kan laten, ga je geen oplossing vinden. Je moet vooral

nadenken over: "Wat kunnen we nu doen om de situatie in de toekomst te veranderen?"

Ik kan niet betalen
Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons.
Je kan ons bellen of mailen. Hierbij kan je een afspraak maken
met onze klantendienst.

Wij kunnen 2 zaken doen:
• Als je inkomsten gedaald zijn, kijken we na of we de

huurprijs tijdelijk kunnen verlagen.
• Heb je een huurachterstal? Wij kunnen een

afbetaalplan opstellen zodat jouw schuld in kleine
bedragen wordt opgesplitst. Let op, we kunnen jouw
schuld niet kwijtschelden of verminderen.

Wacht niet om contact met ons op te nemen. Als je te lang
wacht, dan wordt je dossier doorgegeven voor juridische
opvolging. Dit leidt tot extra kosten voor jou. In het slechtste
geval kan je zelfs uit je woning worden gezet.

Heb je grotere financiële problemen en schulden bij meerdere
ondernemingen? Dan raden wij jou aan om contact op te nemen
met het OCWM van jouw gemeente. Zij kunnen jou helpen om
een haalbare oplossing te zoeken voor het afbetalen van al jouw
schulden.

Kitranden kuisen doe je zo

In de keuken, badkamer of langs een strakke witte plint:
hoe schoon een oppervlak ook is, als de kitranden
gelig of grijs zijn, ziet het er niet fris uit. Hoe krijg je
deze schoon op een efficiënte manier?

Schoonmaken met soda
Soda (of zuiveringszout/natriumbicarbonaat) is perfect
voor kitranden. Maak een mengsel van water en soda
en wrijf dit met een spons of tandenborstel in de
kitranden. Even laten intrekken en dan afspoelen.

Schoonmaken met azijn
Een andere optie is azijn. Dit is vooral handig als er
schimmel is. Meng één deel schoonmaakazijn met één
deel water. Breng het aan op de kitranden. Wees niet
bang om andere oppervlakken en materialen mee te
behandelen; ook die zullen er stralend schoon van
worden. Laat het een uur intrekken en kuis het dan af
met een spons.

Werkt het niet?
Als huismiddeltjes niet helpen of als het vuil bijzonder
hardnekkig is, zal je moeten werken met agressievere
chemische middelen. Gebruik hier wel steeds
handschoenen voor.

Zo voorkom je vieze kitranden
Voorkom dat de kitranden in de toekomst snel vies
worden en houd ze zo droog en schoon mogelijk:

- Ventileer de ruimte voldoende
- Voorkom dat er water of ander vocht op de kitranden
blijft liggen door na het douchen of schoonmaken met
een trekker of raamwisser te werken.
- Verwijder stof dat blijft plakken met een
microvezeldoek met wat afwasmiddel.

Verluchten is
altijd een goed
idee!
Hoe goed verluchten?
Je woning goed verluchten heeft veel voordelen:
• Vervuilende stoffen in huis kunnen weg
(oplosmiddelen, tabak, onderhoudsproducten, lijm,
ammoniak, sporen van schimmels, …)
• Geurtjes verdwijnen
• Het voert CO2 door ademhaling & verbranding
af en zorgt voor meer zuurstof in huis
• De vochtigheid daalt & je chauffage werkt beter.

Stuk voor stuk voordelen voor gezondheid,
comfort & portemonnee! Maar in de winter wil je
het natuurlijk ook warm houden binnen.

Hoe verlucht je de woning zonder dat het volledig
afkoelt?

2 X 15 minuten per dag een
raam openzetten is perfect!

• Zo koel je alleen de lucht in de kamer af.
Daarna is de kamer in een paar minuten weer
warm.
• Een kantelraam de hele dag open laten is dan
weer niet efficiënt. Hierdoor koelen ook de muren
af. Dat maakt het daarna veel moeilijker en
duurder om de kamer weer op te warmen .

Prioriteit voor keuken & badkamer
• Zowel de keuken als de badkamer hebben het
meest voordeel bij goed verluchten. Daarna
volgen de slaapkamers.
• In de andere ruimtes circuleert de lucht meestal
correct. Daar is het dus minder belangrijk om
regelmatig te verluchten, behalve wanneer er een
vochtprobleem is.

(c) Liliana Drew

(c) Shvets
Production



Nieuws van WPZ

Babbel met WPZ en jouw buren
Woonpunt Zennevallei organiseert dit jaar opnieuw buurtbabbels! Wij komen langs in
jouw buurt voor een babbel, een hapje en een drankje. Het is de ideale gelegenheid
om nog eens samen te komen met je buren of nieuwe mensen te leren kennen. Je
kan ook kans maken op een waardebon bij (lokale) handelaars.

Waar en wanneer komen wij langs?

23/04 Huizingen
07/05 Den Hoek (Sint-Genesius-Rode)
22/05 Brusselsesteenweg (Halle)
04/06 Grote Kapel (Alsemberg)
25/06 Willemskouter (Dworp)
10/09 Steengroefstraat en Vredeswijk (Lembeek)

Dit is op een woensdag of donderdag van 16u tot 18u.
Je krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

Start bouw kinderdagopvang Kriebelberg
Samen met de gemeente Beersel realiseren wij een nieuwe kinderopvang in de wijk Grote
Kapel in Alsemberg. De werken zijn gestart in januari en zouden ongeveer een jaar duren. De
kinderopvang zal de naam “Kriebelberg” krijgen en zal tot 18 kinderen kunnen opvangen.

Wij hebben bij Woonpunt Zennevallei al een paar kinderopvangen opgestart met de gemeente
Halle en Beersel:

• Het Goudvinkje (Halle)
• Het Kriebeldorp (Dworp)
• Kriebellot (Lot)

Als huurder kan je hier voorrang krijgen! Je moet hiervoor geen contact opnemen met
Woonpunt Zennevallei. Bij inschrijving via de website van de gemeente geef je gewoon aan
dat je huurder bent bij WPZ. De kostprijs van de opvang is inkomensgerelateerd: het tarief is
gebaseerd op het gezinsinkomen.

Inschrijving kan via:
• Halle: Kinderopvang Halle
• Beersel: Dienst Kinderopvang Beersel Hé, jouw Nederlands is oké!

Alle huurders die na 1 november 2017 bij Woonpunt Zennevallei komen
wonen, moeten een basiskennis van het Nederlands hebben. Voor sommige
huurders betekent dit dat ze niveau A1, moeten halen, voor andere huurders
is dat niveau A2. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat het niveau zelfs
verhoogd gaat worden tot B1.

De kennis van het Nederlands is heel belangrijk om goed met Woonpunt
Zennevallei te kunnen communiceren. Als je naar ons belt of bij ons
langskomt, spreken wij Nederlands. Dat is zo voor nieuwe, maar ook ‘oude’
huurders. Wij weten dat het niet gemakkelijk is om een nieuwe taal te leren.
Ken je een bepaald woord niet? Is je grammatica niet correct? Dat is niet
erg! Je kan alleen maar beter worden door te oefenen. We willen daarom
alle huurders aanmoedigen om hun Nederlands bij Woonpunt Zennevallei te
oefenen! Elk contact met een medewerker kan een oefenmoment zijn.

Wil je intensiever aan je Nederlands werken? Surf naar www.ikdoemee.be
Daar kan je heel wat oefenactiviteiten vinden in jouw buurt.

Wij hebben sinds eind februari een nieuw bestuur. Het nieuwe team bestaat uit 15
leden die de verschillende gemeenten, de private aandeelhouders en de provincie
Vlaams-Brabant vertegenwoordigen. Aan het hoofd staat Hugo Vandaele, voorzitter.
Hij wordt bijgestaan door Benjamin Swalens, ondervoorzitter.

Het nieuwe bestuur wil verder bouwen aan een sterk en toekomstgericht
woonbeleid. De prioriteit is de renovatie van bestaande sociale woningen. Verder zal
de overname van nog eens 800 woningen van het Vlaams Woonanker komende
jaren een grote uitdaging zijn.

Nieuw bestuur en nieuwe
voorzitter voor WPZ

Het nieuwe bestuur met voorzitter Hugo Vandaele als derde van links.
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Valentyna bouwt aan een
nieuwe toekomst in België
Valentyna (62) vluchtte uit Oekraïne en bouwt in
België aan een nieuwe toekomst. In dit interview
vertelt ze over haar ervaringen met de taal leren,
sociale contacten opbouwen en haar droom om
opnieuw als gynaecoloog aan de slag te gaan. Haar
verhaal is er een van hoop, doorzettingsvermogen en
dankbaarheid.

Kan je iets vertellen over je achtergrond?
“Ik kom uit Oekraïne, waar ik meer dan 30 jaar als
gynaecoloog heb gewerkt. Mijn werk deed ik altijd met
veel passie. Ik hielp mensen bij belangrijke
momenten in hun leven, en dat gaf me veel
voldoening. Maar toen de oorlog uitbrak, veranderde
alles. Het was een moeilijke beslissing om mijn land
te verlaten, maar ik had geen andere keuze. Ik
vluchtte samen met mijn moeder en zus naar België.
Nu woon ik in Sint-Pieters-Leeuw. Mijn dochter Sofie
studeerde hier al voordat de oorlog begon. Ze is nu
afgestudeerd en werkt als assistent-arts in Aalst. Ze
helpt me enorm, vooral met het leren van de taal en
praktische zaken.”

Hoe waren je eerste indrukken van België en Halle?
“Mijn eerste indrukken waren heel positief. De natuur
hier is prachtig, en de gebouwen hebben een unieke

stijl. Het leven is goed georganiseerd, en dat maakte
het makkelijker voor mij om me aan te passen. Halle
heeft een bijzondere plek in mijn hart. Ik volgde er
taallessen en voelde me meteen welkom. De mensen
hier zijn vriendelijk, en de cultuur voelt toegankelijk.
Het heeft me echt geholpen om sneller mijn draai te
vinden.”

Welke uitdagingen ben je tegengekomen sinds je naar
België kwam?
“De taal leren is voor mij de grootste uitdaging. Ik
volg Nederlandse les en doe activiteiten van Hallo
Nederlands om extra te oefenen en neem deel aan
conversatietafels in Sint-Pieters-Leeuw. Ook heb ik
een speciale taalopleiding gevolgd voor geneeskunde.
De steun die ik daarbij krijg, helpt me enorm. Een
andere uitdaging is het laten erkennen van mijn
diploma. Zonder erkenning kan ik hier niet als
gynaecoloog werken. Dat proces duurt lang, maar ik
blijf positief. Ik hoop dat ik snel weer in de medische
sector aan de slag kan.”

Hoe heb je sociale contacten opgebouwd in België?
“Ik heb veel mensen leren kennen via Hallo
Nederlands. Daar ontmoette ik Erik en Mie, een
gepensioneerd koppel. Ze namen me mee naar mooie
plekken in Halle en hebben mijn dagen mooier
gemaakt. We zijn echte vrienden geworden. Ook
tijdens mijn kijkstage als verpleegkundige leerde ik
nieuwe mensen kennen. De steun en de
vriendschappen die ik hier heb opgebouwd, betekenen
heel veel voor me. Samen lachen, praten en leren
maakt mijn dagen lichter. Het geeft me het gevoel dat
ik echt deel uitmaak van de gemeenschap.”

Wat valt je op aan de Belgische cultuur?
“In België moet je altijd afspreken om iemand te
bezoeken. Dat is anders dan in Oekraïne, waar je vaak
zonder afspraak langsgaat. Het is hier allemaal erg
gestructureerd. Toch zijn er ook gelijkenissen.
Katholieke feesten zoals Kerstmis en Pasen vieren we
in Oekraïne ook. Die tradities voelen vertrouwd. Zo
verstoppen we ook eieren voor kinderen tijdens Pasen,
net zoals hier. Ik probeer mijn eigen tradities te

behouden, terwijl ik nieuwe Belgische gewoontes leer.
Familiebijeenkomsten blijven belangrijk voor ons
gezin, en ik heb ook contact met andere Oekraïners in
Halle. We helpen elkaar en delen verhalen. Dat geeft
een gevoel van verbondenheid.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Ik wil heel graag weer als gynaecoloog werken. Ik
hoop dat mijn diploma binnenkort erkend wordt. Als
dat niet lukt, wil ik als verpleegkundige op de dienst
materniteit te werken. Het belangrijkste voor mij is dat
ik kan blijven doen wat ik graag doe: mensen helpen.
Ik hou zoveel van mijn werk, en ik wil dat blijven doen,
ook hier in België.”

Welke boodschap wil je meegeven aan andere
Oekraïners die naar België komen?
“Leer de taal. Dat is het allerbelangrijkste. Het opent
deuren en helpt je om je thuis te voelen. Het is niet
makkelijk, maar er zijn veel initiatieven die je kunnen
helpen. België biedt veel kansen, en ik ben dankbaar
voor alle steun die ik hier heb gekregen. Je moet
gewoon blijven doorzetten en openstaan voor nieuwe
ervaringen.”

Dit interview komt uit het
magazine "Welkom in Halle".
Het werd geschreven in het
Nederlands door een
redactieteam van anderstalige
cursisten van Crescendo CVO.

Het magazine staat vol leuke
verhalen, tips en activiteiten
om Nederlands te oefenen en
de stad Halle beter te leren
kennen.

Lees het volledige magazine
op www.crescendo-cvo.be

Op zaterdag 24 mei 2025 roepen we iedereen in Vlaanderen en
Brussel op om zelf een positieve en verbindende actie te

organiseren in jouw buurt. Met 100in1Day Belgium streven we
naar 100 positieve acties op 1 dag! Het moment om je buurt een
beetje op te fleuren, nieuwe mensen te ontmoeten en samen iets
moois te creëren. Of je nu een klein gebaar van vriendelijkheid of
een grote gemeenschappelijke actie organiseert, het maakt een

verschil!

Inschrijven kan tot maandag 12 mei. De eerste 100 acties maken
kans op een budget van €50 of €100 om hun idee uit te werken.

Meer info op: www.curieus.be/100in1daybelgium

Elk jaar organiseert VIVAS een dag van de sociale huurders. Op
deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en

beleidsmakers samen om dieper in te gaan op de uitdagingen van
de sociale huurmarkt.

Dit jaar zal de dag doorgaan op 24 mei 2025 in Brussel. De dag
start met lezingen over onderhoud en herstellingen aan de

huurwoning, de rollen en positie van de huurder, de
klimaatdoelstellingen en de woonomgeving. Na de lunch heb je de

keuze uit verschillende workshops en bezoeken.

Schrijf je in voor 9 mei. Inschrijving = 5 euro (lunch inbegrepen)

Meer info op: huurdersplatform.be
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Samen vegen we zwerfvuil van de kaart
Zwerfvuilactie van 29 maart tot 26 april 2025

Iedereen ergert zich aan zwerfvuil in zijn straat, buurt of wijk. Tijd om er samen iets
aan te doen. In Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw is de klopjacht op zwerfvuil
weer geopend.

Is jullie stoep of buurt ook toe aan een stevige opruimbeurt? Doe dan samen met
vele anderen mee aan de actie. Met een beetje inzet van iedereen zijn alle straten
in een mum van tijd weer schoon. Bovendien maak je ook kans op prijzen zoals
waardebonnen van CC ’t Vondel en Brul.

Wij staan klaar, jullie ook?
Kies de straten uit die je wil schoonmaken, geef ze door en ontvang je materiaal
om op te ruimen. Jouw gemeente zorgt voor handschoenen, zwerfvuilzakken en
hesjes.

Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente.


